Beste genodigden en waardevolle gasten,

Namens de Jongerenafdeling van Stichting Fatih willen jullie nogmaals bedanken voor
jullie opkomst. Vandaag zijn wij bijeen gekomen om een belangrijk moment in onze
samenleving te gedenken. Het thema van de avond is de Dodenherdenking “Ons hart is
met u” en onze inspiratiebron is dan ook de Nationale herdenking, die sinds 1947 op 4 mei
plaats vind. Het gedachtengoed op 4 mei is het herdenken van de Nederlandse
slachtoffers wereldwijd, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei 1945 gaven de
Duitsers zich namelijk in Nederland onvoorwaardelijk over en konden de geallieerden
officieel Nederland bevrijden.

Om deze avond te organiseren hadden we diverse redenen. Ten eerste werd ons duidelijk
dat onze eigen achterban eigenlijk niet veel wist over de dodenherdenking in Nederland.
We willen met een avond als deze het bewustzijn aanwakkeren. Bewustzijn over de
herdenking, maar ook nogmaals over waarom de herdenking wordt gehouden. We willen
er voor zorgen dat het niet in de vergetelheid belandt.

Als Turkse jongeren wilden wij hier een bijdrage aan leveren. We kwamen, samen met een
aantal ouderen, op het idee om een thema avond te organiseren over 4 mei. Na overleg
kregen we uit diverse kringen alleen maar positieve feedback. We besloten om uit
verschillende invalshoeken dit thema groots te houden gericht op alle mensen, met wie we
samen de Nederlandse gemeenschap vormen. Wij kunnen niemand verplichten of
dwingen onze mening te delen. Wat we wel kunnen doen is bouwen aan een tolerant en
verdraagzaam samenleving.

Een opmerkelijk fenomeen dat we dagelijks tegen komen was ook een van de redenen
voor het opzetten van dit programma. Het fenomeen waar ik het over heb is als volgt te
omschrijven: tegenwoordig lijkt de waarde van een mensenleven haast niets meer voor te
stellen. Elke dag sterven er honderden over de hele wereld ten gevolge van onzinnige
ruzies en oorlogen. De media staat er vol van, maar we bladeren of zappen erdoor alsof er
niets aan de hand is. Weer onschuldige burgerslachtoffers in Syrié, een bomaanslag in
Boston, een schietpartij in ons eigen Amsterdam, het lijkt normaal patroon geworden.

Het moorden druist in tegen elke menselijke aard, maar in ons specifieke geval ook vooral
tegen de Islamitische karakter die wij met ons meedragen. In de Islam wordt namelijk veel
waarde gehecht aan een mensenleven. In de 32e vers van de surah Al Maidah de Koran
staat: ‘Wie iemand anders het leven ontneemt — niet als vergelding voor een ziel of het
verderf zaaien op aarde — lijkt alle mensen te hebben gedood en voor diegene die een
mensenleven red, het lijkt alsof hij alle mensen heeft gered'.

Daarom willen we er dus niet alleen voor zorgen dat de dodenherdenking leeft onder de
gehele samenleving, maar dat we ook een wijze les kunnen trekken uit de gevallen
oorlogsslachtoffers tot nu toe.

Het vers dat net is voorgedragen staat wellicht haaks op de negatieve sfeer rondom de
Islam die momenteel heerst. Dat was dan ook nog een van de redenen om de avond in
elkaar te steken. Tegenwicht bieden tegen de slechte naam die we hebben, specifiek wat
betreft de islamitische jongeren. Net als in ieder andere gemeenschap, zijn er in de
Islamitische gemeenschap ook jongeren geweest die fouten hebben begaan en nog
steeds ondergaan. Zij beweren dat zij de wil van Allah opvolgen terwijl de boodschapper
van Allah de profeet Muhammed (s.a.v.) alsmede in de Koran meerdere malen het
tegenovergestelde wordt voorgeschreven. Zo wordt in de 205e vers van de soera
Bagarah, de 94e vers van de soera Nisa, de 83e vers van de soera Qasas en tot slot in de
41e en 42e vers van de soera Sura omschreven dat: men geen oorlog mag beginnen



tegen anderen, ten zij ze zelf, hun naasten, hun geloof, hun eigendommen, hun eer of hun
land in gevaar wordt gebracht. Mocht het zo ver komen, dat een confrontatie volgt dan
gelden er alsnog regels waarin deze moet geschieden.

Kinderen, vrouwen, ouderen, zieken, gewonden, gehandicapten en iedereen die niet
deelneemt aan de oorlog, mogen niet worden gekrenkt in welke zin dan ook, aldus
hetgeen staat in de 191e vers van de soera Bagarah.

Wij willen niet alleen tegenwicht bieden door dit thema onder de aandacht te brengen,
maar mensen er ook bewust van te maken dat ze on-islamitisch bezig zijn. Met een avond
als deze willen we dan ook een boodschap van: respect, tolerantie, verzoening en over de
waarden en normen onder alle lagen in de bevolking verzenden.

We staan dus voor het ontstaan van wederzijds begrip in plaats van onbegrip of
intolerantie. Het is belangrijk dat men elkaars cultuur en tradities kent. Alleen zo kunnen
we respect en vertrouwen opbouwen.

Om terug te keren bij de dodenherdenking die jaarlijks op 4 mei gehouden wordt. De
aanleiding van de herdenking is een gitzwarte bladzijde uit de menselijke geschiedenis,
waarin het inhumane zijn hoogtepunt heeft bereikt. De Tweede Oorlog die in elke hoek van
de wereld enorme slachtoffers heeft achter gelaten. In Nederlands-Indi€, vonden
miljoenen burgers de dood in Japanse werkkampen. Niet ver daarvandaan vonden
massale verkrachtingen en moorden in de Chinese provincie Nan Djieng plaats, die enkele
miljoenen levens kosten. De Russische bevolking werd, onder het Stalinistische bewind,
met miljoenen ingedamd door ze in Siberische strafkampen te deporteren. In Europa
werden bewust miljoenen Joden, zigeuners en gehandicapten gevangenen en vermoord in
concentratiekampen. Van 1939 tot 1945 zijn er in totaal circa 72 miljoen mensen
omgekomen, waarvan 200.000 Nederlandse slachtoffers. Om u even een indruk te geven,
dat is vier maal het huidige inwonersaantal van Nederland.

Er vonden etnische zuiveringen plaats, die onterechte mensenlevens kosten. lets dat
iedereen wilt voorkomen. Een voorbeeld dat over deze situatie erg aanspreekt is een van
de dingen die de profeet Muhamed (s.a.v.) meemaakte.

Op een dag kwam er een begravingstoet langs, waarvoor hij opstond. Toen hem werd
gevraagd waarom hij dat deed, de overleden was immers geen moslim, antwoordde hij: ‘Is
het niet een persoon die zijn leven begaf?’, waarmee hij bedoelde dat iedere persoon een
humane plicht heeft t.0.v. de ander ongeacht de verschillen. Die humane plicht ontgaat
ons echter wel eens. En daar proberen wij tegen op te treden.

Er zijn na de Tweede Wereldoorlog nog talloze conflicten geweest waarin menselijke
slachtoffers zijn gevallen. Vanavond richten wij de aandacht op de Nederlandse
oorlogsslachtoffers tijdens de Tweede Oorlog. De Tweede Wereldoorlog speelde zich af op
een toneel waarin men elkaar bevocht in naam van een intolerant ideologie. Een strijd
waarin hoogmoed, tekort aan respect en wraakgevoelens de boventoon speelden.
Miljoenen mensen hebben de Nazipropaganda klakkeloos overgenomen, wat resulteerde
in haat en bewuste volkerenmoord. Een oorlog waarin rationaliteit overspoeld werd door
onderbuik gevoelens.

De Tweede Wereldoorlog geeft ons genoeg inzicht over de lessen die we kunnen trekken
in de morele en ethische zin van deze kwestie.

Moge de geschiedenis zich nooit meer herhalen!

Wederopbouw begint bij jezelf. En als een lantarenpaal in de nacht, wijs je met je daden
de juiste pad voor anderen. Van de ontwikkelingshulp in Derde wereldlanden tot de
wederopbouw in Uruzgan. ledereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij aan een



betere wereld. Wij mogen de wereldwijde slachtoffer nooit vergeten. Ondanks dat we niet
schuldig zijn aan alle honger, ziektes of geweld op de wereld, zijn we wel schuldig als we
alleen maar toekijken. Hoe kunnen wij niets doen als een bevolking gebukt gaat onder
extreme armoede, terwijl de meeste van ons het hier goed hebben. Misschien moeten we
zulke morele waarden nog beseffen, maar als humanist of gelovige kunnen we niet alleen
toekijken. ledere vorm van hulp is dan ook welkom.

Niet voor niets hebben miljoenen gestreden in Europa. Laten we erbij stilstaan en
erkennen dat er zeker is gestreden voor vrijheid, gelijkheid, broederschap en
rechtvaardigheid voor de toekomst van ieder mens. Laat de strijd niet voor niets zijn
geweest. Wij mogen de helden niet vergeten. Bewapend met z'n geest en wilskracht,
waren de helden uit de Tweede Wereldoorlog begonnen aan een taak die de koers voor
de wereldgeschiedenis voorgoed heeft veranderd.

Als we naar het hedendaagse, negatieve beeld kijken valt op dat de problemen en
conflicten eeuwen lang lijken te duren. Zoals: de Kruistochten, de slavernij, de Eerste en
Tweede Wereldoorlog en de conflicten welk nog steeds voortduren. Gelukkig bewijst de
geschiedenis ons ook het tegendeel. Zo hebben de christenen, joden en moslims
eeuwenlang samen in vrede geleefd in het nabije oosten. Ook zijn vele internationale
verdragen van mensenrechten door de eeuwen heen gemaakt, door verschillende
volkeren steeds opnieuw erkent en vastgelegd als een teken van verzoening.

Op wetenschappelijk niveau zijn er in het verleden door vele volkeren een bijdrage
geleverd voor de gehele mensheid. Zo mogen we Ibn Sina bedanken voor zijn bijdrage
aan de geneeskunde, Antoni van Leeuwenhoek voor zijn microscoop, Isaac Newton voor
zijn bijdrage in de wetten van de zwaartekracht, James Watson voor de ontdekking van de
structuren van de DNA of Niels Bohr die de opbouw van het atoom ontdekte.

Conflicten gaan vaak niet om religieuze verschillen, maar om; land, prestige of
rijikdommen. Om maar aan te geven dat het gedurende conflicten ook anders kan, wil ik
graag het volgende voorbeeld voordragen. Toen duizenden joden viuchtten voor de
Spaanse Inquisitie, ontving het Ottomaanse Rijk ze. “Hier in het land van de Turken
hebben we niets te klagen”, schreef een Rabbijn zijn broeders in Europa. “We bezitten
grote fortuinen, veel zilver en goud is in onze handen. We gaan niet gebukt onder zware
belastingen en onze handel is vrij en wordt niet gehinderd”.

Dat is ook de boodschap die de Profeet Muhammed (s.a.v.) gaf, hij zei: ‘Diegene die het
meeste wordt minacht door Allah, is de koppige persoon die niet voor de kant van vrede
kiest’, citeerde Buhari. De ideologie waarnaar iedereen zou moeten streven: vrede over de
hele wereld.

De moslims daar en tegen hebben in Nederland en wereldwijd na de aanslagen op de
World Trade Center (WTC, 2001) en de moord op Theo van Gogh (2004), een groeiend
negatieve klank gekregen. Dit soort gebeurtenissen zijn slechts enkele voorbeelden,
voorbeelden die zeker niet spreken voor het totale plaatje. Het totale plaatje is dat het
overgrote deel van de moslims voor vrede is en terrorisme afkeurt. Helaas krijgen we
zulke positieve kanten weinig te zien. Op een thema avond zoals deze proberen we
tegelijk een optimistisch boodschap te doen zenden naar de buitenwereld.

Het thema van de avond was Dodenherdenking, Ons hart is met u. Onze boodschap ging
in zijn essentie dan ook over het herdenken van slachtoffers.

Maar vanavond is ook aangetoond dat ook Uw hart met ons is. Vanavond is gebleken dat
we niet alleen staan in onze boodschap. Vanuit elke hoek van de samenleving hebben we
positieve reacties gehad en ook vandaag zijn er veel verschillende groepen uit de



maatschappij vertegenwoordigd. Het motiveert ons daarom nog meer om door te zetten
met zulke programma’s.

Wij zijn de avond gestart met meerdere doelstellingen. Het verzoenen van verschillende
religies, etniciteiten en nationaliteiten. Dat is wat wij pogen te stimuleren met het
organiseren van zo’n avond. Wij willen tevens laten zien, dat een multicultureel
samenleving wel kan gedijen.

Als Turks Islamitisch gemeenschap willen wij ons steentje bijdragen en onze
verantwoordelijkheden nemen om zodoende allen samen te werken aan een vrij en veilig
Nederland. Dit is ook hetgeen waarvoor gestreden en waarnaar gestorven is door al de
slachtoffers welk zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog.

Bewustzijn creéren bij zowel autochtone als allochtone Nederlanders. Wij willen niet
metselen aan een verdeeld Nederland, waarin haat en intolerantie de boventoon voeren.
Wij willen bouwen aan een Nederland, waarin we elkaar respecteren en ongeacht de
kleine verschillen elkaar ook accepteren.

De boodschap van onze avond is dan ook:

GEEN HAAT MAAR VRIENDSCHAP,

GEEN INTOLERANTIE MAAR VERDRAAGZAAMHEID,
GEEN WAPENS MAAR ROZEN!



